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LijmenLijmenGroepsgedicht



Er was ooit eens een koning
Zijn bed was van puur goud
De pyramide was zijn woning
En was speciaal voor hem gebouwd

Zijn naam was Toetanchamon
Zoon van Ra, god van de Zon
Zijn oom Anubis was heel streng
En eigenlijk ook best wel eng

Hij verstopte zich dus graag
In zijn eigen sarcofaag

Wat is een Gedicht? 



Er was ooit eens een koning
Zijn bed was van puur goud
De pyramide was zijn woning
En was speciaal voor hem gebouwd

Zijn naam was Toetanchamon
Zoon van Ra, god van de Zon
Zijn oom Anubis was heel streng
En eigenlijk ook best wel eng

Hij verstopte zich dus graag
In zijn eigen sarcofaag

Rijmen & rijmschema
A
B
A
B

C
C
D
D

E
E



1.Zoek een gedichtje met rijmende woorden van minimaal 8 regels op en schrijf het netjes over

   2. Kleur de woorden die op elkaar rijmen dezelfde kleur.
   3. Schrijf het rijmschema op. Geef de regels die op elkaar
       rijmen dezelfde letter (AABB bijvoorbeeld)

Groepsgedicht - Nu jij

    4. Schrijf zelf een of twee regels die rijmen met je naam

Ik ben ....



LijmenLijmenNaamgedicht



Naamgedicht

1.Schrijf je naam in het oranje vakje
2.Schrijf of teken in de witte vakjes waar jij blij van wordt

Lotte
Leren vind ik fijn
Oma vind ik lief
Tekenen kan ik goed 
Topo alleen als het moet
En ik hou van zoet

Lief
Open
Trots
Top
Echt



Naamgedicht

1.Schrijf je naam in het oranje vakje
2.Schrijf of teken in de witte vakjes waar jij blij van wordt



Naamgedicht
1.Schrijf de letters van jouw naam van

boven naar beneden 
2.Schrijf bij elke letter een zin die

begint met die letter. Je mag rijmen,
maar het moet niet. 



LijmenLijmenLijmen



Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een vogeltje,
Een veulentje,
Een varkentje.

Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.

Ik heb ze gelijmd.
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een volentje,
Een veukentje,
Een vargeltje



Lijmen
Bedenk nu zelf 3 echte dieren
met minimaal 2 lettergrepen. 

Maak met de stukjes van jouw
dieren 3 nieuwe dieren

Teken een van jouw gelijmde
dieren



Dada







Woordschilderij



Eindeloos loop je te dwalen 
Je vindt de uitgang niet 
Zou je er ooit nog eens uitkomen 
Het duurt lang, zoals je ziet 
Links, rechts, links, rechts 
Je krijgt er een punthoofd van 
Je bent verdwaald, geef dat maar toe 
Tja, wat doe je dan 

Blijf maar dwalen, loop maar door 
Het duurt toch eeuwenlang 
Lopen, kijken overal 
Nu word je toch wel bang 
Dat je er nooit meer uit zult komen 
Dat je de uitgang niet meer vindt 
Dan zie je hem in de verte 
Opdoemen
Nou zeg, wat was je blind





Schrijf/teken/knip
jouw eigen

woordschilderij of
Dada gedicht


